
 

 

Franz Van den Hove en de Diestse Belle Epoque 

Zoals jullie weten organiseren de Vrienden samen met het Stadsmuseum De Hofstadt een 

tentoonstelling rond de Diestse kunstenaar Franz Van den Hove en zijn tijd: de belle époque. 

Franz Van den Hove stond bekend om zijn typische stadsgezichten met mooi uitgedoste 

figuren, niet enkel van Diest maar van verschillende kunststeden in Europa. Toch had hij nog 

vele andere talenten: het ontwerpen van affiches, penningen, historische stoeten, 

landschapsparken,… creativiteit ten top. 

Kom naar de expo in stadsmuseum De Hofstadt en herbeleef Diest in de Belle Epoque dankzij 

de werken van Franz Van den Hove. Denk eraan: de tentoonstelling loopt tot 25 september! 

Guy Hommelen en Guy Hanegreefs zullen jullie graag wat meer uitleg geven bij de 

tentoongestelde stukken. 

Wanneer? Donderdag 22 september om 14.00u, 15.00u & 16.00u 

Afspraak in het museum De Hofstadt. Gelieve uw bezoek (aangeboden door de Vrienden) aan 

te melden met vermelding van het gewenste uur via museum@diest.be of 013 35 32 09 

Diestse Belle Epoque wandeling 

Ga zeker ook op pad met de mooie wandelgids die je in het Museum meekrijgt en ontdek 

verschillende panden en hun ornamenten en versieringen uit deze gouden periode. Aan de 

hand van deze wandelgids, die je zal naar boven doen kijken, zal je prachtige zaken zien waar 

we meestal voorbij gingen omdat we nu eenmaal niet altijd naar boven kijken... 
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